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Vraag het aan Morya 

 

 

 

Datum: ____/____/______  Online advies nr. 371 
 

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Liever zwijgen 

“Samenwerking  ligt  erin  dat  je  geen  schade  toebrengt  aan wie  dan 

ook. Dat is niet gemakkelijk, omdat je dat in het begin niet kan zien.  

Aanvankelijk  zitten mensen  in hun persoon en  komen  ze  vooral met 

hun denken naar voren en dat denken kan wel eens ambitieus zijn.  

Ambitie is altijd gericht op de persoon, op het ego dat op de voorgrond 

wil komen. En dit brengt dikwijls schade toe aan anderen doordat het 

wel zichzelf ziet, maar niet de ander en niet de belangen van de ander.  

Je moet dus samen kunnen zijn met anderen en  liever zwijgen om zo 

de  vrede  te  bewaren  in  je  eigen  hart  dan  ruzie  te maken  over  een 

bepaald punt.” 

 

 

Meester Morya 

 

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis” 

 (uit hoofdstuk 17: ‘Samenwerken in dienstbaarheid’) © Mayil.com 
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